
 

1 

 

 
 

Orde van dienst  

2e zondag van Epifanie 

PKN dienst in de Dorpskerk Zuidhorn 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

‘Bruidegom en bruid’ van Christina Simon  

 
‘Verlangen naar verbondenheid’  

 
 

Voorganger: ds. Hester Wouda 

Organist: Kees Kugel 
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Vanochtend volgen we het advies van de landelijke PKN op om 

niet te zingen in de dienst. Daarom is er vanochtend helaas 

geen voorzanger. De liederen worden vertolkt op het orgel en 

kunnen worden meegelezen op het scherm. Zo kunnen de 

liederen thuis of in het hart worden meegezongen en houden 

we de lofzang gaande.   

 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Niels W. Gade (1817-1890): Wie schön leuchtet der 
Morgenstern 
 
Welkom en mededelingen  

- We gaan staan - 
 
Intochtslied: 283:1-4 ‘In de veelheid van geluiden’  
 

1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe.  
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 
  

De bemoediging  
Voorganger:  Onze Hulp is… 
Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:  Die trouw is… 
 

- We gaan zitten – 
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Moment van stilte  

 

Drempelgebed  

 

Lied: 516 ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’  
  

1. Van ’t vroeglicht van de dageraad 

tot waar de zon weer ondergaat 

zingt elk de koning Christus eer, 

het kind der maagd is onze Heer. 

 

2. De wijze koningen van ver, 

zij volgden de verheven ster, 

zij zijn van licht tot licht gegaan 

en boden God geschenken aan. 

 

3. Het hemels lam stond wit en licht 

in ’t zuiver water opgericht. 

Met onze schuld heeft Hij gestaan 

als dopeling in de Jordaan. 

 

4. O teken van zijn macht zo groot! 

Het water in de kruik werd rood. 

Toen Hij beval te schenken, schonk 

de schenker wijn en ieder dronk. 

 

5. U met de Vader en de Geest, 

o Heer die op het heilig feest 

van heden ons verschenen zijt, 

zij lof en eer in eeuwigheid. 

 

Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld 

 

Hoopvol Glorialied 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 

Opname uit de dienst van 27-12-2020, organist: Jan de Vries,  

voorzanger: Harry Gernaat 

 

1. Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 



 

4 

 

2. Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

3. Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

De groet 

Voorganger:  De Heer zij met u 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Gebed van de zondag 

Moment voor de kinderen  

Lezen: Jesaja 62: 1-5 

Lied: 916 ‘Je kunt niet dieper vallen’ 

1. Je kunt niet dieper vallen 

dan in Gods eigen hand, 

waarmee Hij ons barmhartig 

omvat aan alle kant. 

 

2. Eens komen alle paden 

van lot en schuld, van dood, 

bijeen in zijn genade, 

voorbij aan alle nood. 

 

3. Door God zijn wij omgeven 

zoals wij hier bestaan. 

In Hem zullen wij leven 

en tot zijn feest ingaan. 
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Lezing: Johannes 2:1-11 

Lied: Zingend Geloven 5-29 ‘Op de derde scheppingsdag’  

 

1. Op de derde scheppingsdag 

groent de goede aarde, 

uit het water van de nacht 

opgewekt, aan ’t licht gebracht. 

God zal ons bewaren! 

 

2. Op de derde bruiloftsdag 

wordt de trouw beklonken. 

Waar de vreugde verloren lag 

schenkt de bruidegom weer kracht. 

Daar mag op gedronken! 

 

3. Op de derde scheppingsdag 

wordt het graf ontsloten 

waar de Zoon gevangen lag. 

Dag, waarop het leven lacht, 

dag, zonovergoten! 

 

4. Op de achtste scheppingsdag 

zal de wijn weer stromen, 

als de wereld rusten mag 

en wij onder Sions vlag 

zijn bijeengekomen. 

 

 

Overdenking  

 

Muziek: ‘Water wordt weer wijn’, Matthijn Buwalda 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Mededelingen en digitale inzameling van de gaven 
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Uittochtslied: 974 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van 

het leven’  

 
1. Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet 

de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe 

ons uw beleid verstaan. 

 

2. Wij zijn aaneengevoegd, 

bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons 

gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij 

tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt 

uw liefde openbaar. 

 

3. Elkaar bidden wij toe: 

volhard in het geloven, 

verlies uw vreugde niet 

en kom uw pijn te boven. 

Laat lichten uw gezicht 

over de duisternis 

waarin de ander in 

gemis gevangen is. 

 

4. Zeg toch het goede aan, 

ook wie u kwaad toewensen. 

De zon gaat op in uw 

nabijheid bij de mensen. 

Hun vreugden en verdriet 

zullen u niet ontgaan; 

in uw omarming heeft 

eenzaamheid afgedaan. 
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5. God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart 

het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw 

geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot 

uw liefde overwint. 

 
Zegen: ‘God zal met je meegaan’ (tekst: Sytze de Vries, 

muziek: Job de Bruijn): 

 

God zal met je meegaan 

als een licht in je ogen  

als lamp voor je voet, 

als hand op je hoofd  

en arm om je schouder, 

als baken bij ontij  

en verte die wenkt, 

als groet op je lippen  

en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt  

en woord dat je voorgaat. 

 

 
 

Orgelspel: Georg Friedrich Händel (1685-1759): Angels ever bright and 

fair 
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Collecte zondag 17 januari 2021  
 
In deze gezamenlijke dienst in de Dorpskerk is 
de opbrengst van de collecte bestemd voor de 
Diaconie algemeen. De centrale taak van de 
diaconie is in en buiten de gemeente op te 
komen voor mensen die in de knel zitten, 
waarbij geen grenzen gelden. Zowel mensen 
dichtbij worden gesteund maar ook mensen 
verder weg. Soms wordt er gecollecteerd voor 
een specifiek diaconaal doel, zoals de 
Voedselbank.  
Soms is de collecte – zoals vandaag – bestemd 
voor de diaconie algemeen. De reden hiervan is 
dat de diaconie jaarlijks afdrachten doet 
vanwege financiële 
toezeggingen/verplichtingen. Denk aan de 
quota voor de PKN, het PKW – Platform Kerken 
Westerkwartier – en voor Inlia – Internationaal 
Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. 
 
Een bijdrage kunt u leveren op het bankrekeningnummer van één van beide 
kerken zoals hieronder vermeld: 
 
NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of  
NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn). 
 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.  

 
 
 


